Sing-in 20 april 2025 1°¢ Paasdag Kerk Oudleusen 19.00 uur

M.m.v.: Maurice Compagner (piano+zang), Meike Wermink (saxofoon),
Leonardo van Lenthe (viool), Jan Kramer (gitaar+zang), Henriétta Kuipers (zang)

Presentatie: Henriétta Kuipers
Beeld: Wim Prinsse

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

1. Welkom en gebed

2. Zingen (staande): Daar juicht een toon
Hemelhoog 169

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke held.

Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.

Wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

3. zingen: Christus onze Heer verrees
Liedboek 624

Christus onze Heer verrees, halleluja!

Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!

Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja!
Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!
Eng’len juub’len hem ter eer, halleluja!

4. zingen: Zie hoe Jezus daar loopt Opw. 614

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
met een Kruis op zijn rug

en een doornenkroon. Hoor, de menigte
schreeuwt en roept: “Kruisig Hem!”

Zo gaf God Zijn eigen Zoon.

Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha
als de Koning der Joden wordt Hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan

als Hij roept: “Het is volbracht”.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.

Uw genade is mij genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald.

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald.
Jezus leeft, Hij is opgestaan.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,

dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,

U bent Jezus, de hoogste Heer.

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.

U bewijs uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.

Uw genade is mij genoeg.

5. Bijbellezing: Joh. 20: 1-18 Bijbel in Gewone Taal

6. Zingen: Tienduizend redenen
Opw. 733 / Hemelhoog 617
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit; 0 mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein 2x

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

7. Zingen: Meer dan rijkdom Opw. 544
Meer dan rijkdom, meer dan macht.
Meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.
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Meer dan zilver, meer dan goud,

meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd.
Meer dan dat, zo eindeloos veel meer

was de prijs die U betaalde, Heer.

Refrein: In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,

als een roos geplukt en weggegooid

nam U de straf en dacht aan mij, meer dan ooit.

Alles herhalen
Refrein herhalen

Als een roos, geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij, meer dan ooit.

8. Zingen: Genade zo oneindig groot Opw. 428
Genade, zo oneindig groot,

dat ik, die 't niet verdien

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook - als ik mij tot Hem keer -
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid}
dat ik genade vond. } 2x

9. Gedicht

10. Kinderliederen:
- Weet je dat de lente komt Hemelhoog 207
Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt,
alles loopt weer uit!

De eerste zonnestralen

Ze tint’len op je huid.

De eerste bloemen bloeien,
De eerste vogel fluit!

Weet je dat de lente komt,
lente komt, lente komt?
Weet je dat de lente komt,
alles loopt weer uit!

Arars

Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft,
Hij is opgestaan!

Ze hadden Hem gekruisigd
en in een graf gedaan.
Maar na drie lange dagen
is Hij weer opgestaan!

Weet je wel dat Jezus leeft,
Jezus leeft, Jezus leeft?
Weet je wel dat Jezus leeft,
Hij is opgestaan!

- Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft
Opw. Kids 232

Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft,

wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.

Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft.

Jezus is opgestaan!

2X

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.

Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid.

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer,
prijs Zijn grote naam.

En zing ik: Halleluja,

prijs de grote Koning.

Jezus is opgestaan!

Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft,
wij vieren feest om wat Hij heeft gedaan.
Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft.
Jezus is opgestaan!

Hij heeft de dood overwonnen,
ons van de zonde bevrijd.

Hij stierf maar dit is het wonder:
Hij leeft in eeuwigheid.

Dus zing ik: Halleluja, prijs de Heer,
prijs Zijn grote naam.

En zing ik: Halleluja,

prijs de grote Koning.

Jezus is opgestaan! 3x

- |k zag een kuikentje Hemelhoog 427
Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat,
onder haar vleugels waar het veilig zat,
tegen regen, tegen zonneschijn.
Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van uw vleugels
wil ik schuilen, wil ik schuilen.
In de schaduw van uw vleugels
wil ik schuilen, o Heer.

U bent mijn toevlucht

U bent mijn sterkte

U bent mijn schuilplaats,
U, o Heer.

In de schaduw...
U bent mijn toevlucht...



Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat,
onder haar vleugels waar het veilig zat.
Zoals dat kuikentje, klein en teer,

zo wil ik schuilen, o Heer.

11. Collecte (rondgang, Scipio en QR-code)

1¢ collecte: (Diaconie): Logeerhuis en Hospice Sam in

Lemelerveld

QR-code voor gift aan Sam->

2¢ collecte: Kerk
(onkosten Sing-in)
QR-code voor gift aan de kerk |

12. Tijdens de collecte: Jezus Overwinnaar
Opw. 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, hoogste Heer.

Refrein: Voor eeuwig is uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht,

waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.

En de machten van de hel weten Wie er regeert:

Naam boven alle namen, hoogste Heer.
Refrein 2x

Naam boven alle namen (10x)
Refrein

Ongeévenaarde kracht ligt in uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar! U bent Jezus Overwinnaar!

13. Slotwoord, dankgebed, zegenbede

14. Slotzang (staande): U zij de glorie
Opw. 213/ Hh 200
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

&

Welkom bij de koffie, thee en limonade
in de Luwte!

De volgende Sing-in is Sing for the KING
op 27 april 9.30 uur in de feesttent
bij het Gemeentehuis.

Zondagmiddag 6 juli 16.30 Openlucht Sing-in
Kerkplein Grote Kerk Dalfsen



